Een ‘burgerdoop’

Alternatieve geboorterituelen om je kindje een stevig
fundament en krachtige levenswaarden mee te geven

Een ‘burgerdoop’

De burgerdoop is geen verwaterde christelijke doop. Het verwijst wel naar de
christelijke doop als initiatieritueel dat aan kinderen meegegeven wordt bij de
geboorte. Maar hier gaat het erom hoe je het goede aan je kind mee kan geven
ook als je niet expliciet gelooft. Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om ook je kind nu
of later christelijk te laten dopen. Je geeft dan aan je kind het fundament mee dat
door het geloof in Christus gelegd wordt voor ultieme liefde en een
onverwoestbare hoop. De burgerdoop maakt zichtbaar en ervaarbaar dat iedere
ouder het goede aan hun kind wil meegeven. Daar wordt zo vorm aan gegeven.



Een schatkistje

Een schatkist, een ritueel met daarin een aantal beloftes die je je
kindje doet over de waarden die je mee wilt geven. leder jaar
rond de geboorte aangevuld met een brief.

Een kaars

Een kaars met daarop de naam gegraveerd van het kindje. Deze
kaars steek je ieder jaar aan rond de geboortedag en op
belangrijke momenten in het leven.
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Er is meer

Een consultatiebureau is er om je te ondersteunen bij de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van je
kind. Je kan een groeiboekje krijgen waarin alles staat over de ontwikkeling, de voedingsbehoeften en ook
over het slaapgedrag van net geboren baby’s. Dat is een groot geschenk en zeer waardevol. Maar ook de
geestelijke waarden zijn van groot belang als het gaat over de opvoeding van je kind. Wat vind je daarin
belangrijk, wat wil je daarin meegeven? Welk krachtig fundament wil je onder het leven van je kind leggen?
Het is de moeite meer dan waard om juist ook daaraan tijd en aandacht te geven.

Een liefdesmaaltijd

Een liefdesmaaltijd vier je samen met familie en vrienden. De
verschillende onderdelen van de maaltijd symboliseren wat je
aan je kind in het leven wil meegeven.

Een poster

Een poster met daarop één of meer betekenisvolle foto’s of
een spreuk of gedicht wat duidelijk maakt wat je mee wilt
geven aan je kindje.




Een geboorteritueel

Een geboorteritueel kan helpen om juist die geestelijke waarden in het leven een fundament te geven waar
je steeds weer op terug kan kijken. Vroeger was hier de christelijke doop belangrijk bij. Dit is voor de
meeste mensen weggevallen. We kunnen nu samen nadenken over wat voor jullie wel kan. Wat willen we
zichtbaar en ervaarbaar maken van wat je belangrijk vindt om door te geven. Er zijn vele vormen mogelijk.
In een aantal persoonlijke of groepsgesprekken willen we dat te voorschijn laten komen. Zo kunnen we
samen nadenken over wat we belangrijk vinden binnen de opvoeding.

Welkom in ons midden

Samen scheppen we een betekenisvol moment om je kindje te verwelkomen in de kring van familie en
vrienden. ‘It takes a community to raise a child’ is een bekende en ware uitspraak. Het geboorte-ritueel
wordt niet alleen gedragen door de ouders, maar ook door de mensen om hen heen. Het ritueel kan thuis
plaatsvinden, maar ook in de kerk of op een andere betekenisvolle plaats. Met de ouders denken we na
over de precieze vormgeving daarvan, muziek, teksten die gelezen worden, eventueel gebeden, gedichten,
liederen, en natuurlijk de vormgeving van het geboorteritueel.

Een kinderzegen

Een kinderzegen is een spreuk die het leven van het kind
in een betekenis vol perspectief plaats en zo kracht in zich
heeft. Hij kan ingelijst worden en zo steeds gelezen

Een kei

Een kei, een grote steen, met daarop een belangrijke
levenswaarde die je mee wilt geven en zo een fundament
voor het leven legt.




Achtergrond informatie
Wie ben ik?

Mijn naam is Sjaak Visser. Ik ben pionier in Oostzaan en Jisp. Dat betekent dat ik op zoek ben naar hoe we
op een eigentijdse en nieuwe manier kerk kunnen zijn voor alle mensen in ons dorp. Ik heb de opleiding
Geestelijke Begeleiding gevolgd. Deze opleiding is er om de vragen rondom zingeving recht te doen in het
leven van mensen.

Contact
Je kunt met mij contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.
Sjaak Visser, pionier Oostzaan en Jisp

06-23307123

sjaakvisser.ds@gmail.com

‘Ik vind het een
enorme uitdaging
om te zoeken hoe

we hier kerk-zijn. Ik
zou nergens liever
werken.’
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