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Geachte bezoeker,

Welkom in dit huis!

Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrokis.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je thuis.

Hier word je verwacht zoals je bent.

Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, maanden, jaren misschien.

Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen, word even stil.

Wantin destilte,
hoor je van Gods woord.
Gaevenzitten,
hol ook hier niet jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
bid.

Enalsjedatniet kan,
als je niet geloven kan omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
"Vrede en alle goeds’

Ingestuurd door Jan Derlagen



De eerste (wereld)oorlog in de Bijbel.

In de eerste oorlog in de bijbel zien we al dezelfde patronen die ook
zichtbaar werden in de clash die er onlangs was tussen president
Trump en paus Leo XIV. Naar aanleiding van alle corlogen die op dit
moment woeden, riep de paus op tot een gebed om vrede: "een
bolwerk tegen de waan van almacht die ons omringt en steeds
onvoorspelbaarder en agressiever wordt” en bad hij voor "een
Koninkrijk waarin geen zwaard, geen drone, geen wraak, geen
bagatellisering van het kwaad en geen oneerlijke wins bestaat,
maar alleen waardigheid, begrip en vergeving.” Trump voelde zich
aangesproken en in zijn wiek geschoten.

In Genesis 14 is er in de Bijbel voor het eerst sprake van een oorlog.
En direct wordt heel de toenmalig bekende wereld erin betrokken.
Het draait om koningen, 27 keer komt dat woord voor (3x3x3), het
draait om macht en het draait om ‘nemen/bezitten/veroveren’ (vs.
11-12.21). In het eerste gedeelte wordt er nergens met elkaar
gesproken, alleen gevochten, gevlucht en genomen. Dan verschijnt
‘de vluchteling’ ten toneel. De kwetsbare, de opgejaagde, laat zijn
stem horen. Degene die dit te horen krijgt is Abram, die hier de titel
van Hebreeér krijgt. Dat wil zeggen dat hij een vreemdeling is, die
een tijdelijke verblijftplaats heeft gekregen bij de Amoriet Mamre.
Abram reageert direct.

Het bijzondere is dat hij dat niet doet omdat een bloedverwant
gevangen genomen is. Het gaat bij Abram hier letterlijk om een
‘broeder/een naaste! Die moet de vrijheid terugkrijgen. Hij ronselt
318 man. Een bijzonder getal. Nu hebben alle letters in de Bijbel een
getalswaarde, en getalswaarde van Eliézer is 318, en die naam
betekent ‘God is mijn helper: Abram weet met een gideonsbende
én de hulp van God een grote overmacht te verslaan. In de nacht
bevrijd hij de gevangenen, net zoals de HEER het volk Israel in de
nacht uit de slavernij bevrijd heeft.

Wanneer Abram terugkomt ontmoet hij twee koningen. Eén,
Melchisedek, die denkt in termen van geven, en één, de koning van
Sodom, die denkt in termen van hebben en nemen. Melchisedek
geeft brood en wijn én zegent Abram. Melchisedek was een priester
van de Ged El Eljon, een Kanaanitische godheid die later door
Abram ook geidentificeerd wordt als de HEER/JHWH. Melchisedek
betekent 'koning der gerechtigheid: Hij doet gerechtigheid. Hij
geeft aan Abram het goede van de aarde en schept zo vrede. Hij
komt niet voor niets uit Salem/Shalom. Vrede in een wereld waarin
tot dan toe slechts sprake was van geweld en dorst naar macht en
hebzucht (Lot heeft daar ook voor gekozen door in Sodom te gaan
wonen, vs. 12). Vrede ontstaat waar mensen elkaar zegenend
entmoeten en er zo een besef is dat alles gedragen wordt door een
veel grotere Aanwezigheid, die ons bevatttingsvermogen te boven
gaat (degene die voortdurend de hemel en de aarde schept),
waardoor we omgeven en gedagen worden. Hij heeft het hoogste
en laatste oordeel en levert dus vijanden van die vrede uit (vs. 20).

Abram laat aan de koning van Sodom zien dat er andere waarden in
het leven zijn dan nemen. Die waarden zijn verbonden met de
HEER, de God van de hemel en de aarde. Door zich met deze
Allerhoogste te verbinden blijft Abram vrij en ongebonden. leder
mag krijgen wat hem toekomt, maar persoonlijk wil Abram er geen
gewin aan hebben.

Nu is die Melchisedek wel een bijzonder figuur. Hij komt nog één
keer in het Qude Testament voor, in Psalm 110, een messiaanse

Psalm waar over de messias gezegd wordt: ‘Je bent priester voor
eeuwig, zoals ook Melchisedek was! En het bijzondere is dat in deze
psalm het vers staat dat het meest in het Nieuwe Testament
geciteerd wordt, nl. vs. 1: "De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem
plaats aan mijn rechterhand, ik maak je vijanden een bank voor je
voeten.!” In het Nieuwe Testament is dit steeds een verwijzing naar
de vijanden die Jezus verslaat, de vijanden van het goede leven. En
dat doet Hij op een priesterlijke manier, zoals ook Melchisedek dat
gedaan heeft. Door te geven in plaats van te nemen. Door te
zegenen in plaats van te vervioeken.

Ik begrijp wel dat de paus moeite heeft met iemand die een hele
beschaving naar het stenen tijdperk terug wil bombarderen. Het
kwaad mogen we nooit goed praten. Maar Etty Hillesum heeft eens
gezegd dat zij geen grammetje haat aan deze wereld wilde
toevoegen. En heeft Paulus niet gezegd: ‘Zegent wie u vervioeken'?

In een speciale wake voor de vrede heeft de paus gezegd:
‘Gebed roept ons op om al het geweld dat nog in onze harten en
gedachten leeft achter ons te laten. Laten we ons richten op een
Koninkrijk van vrede dat dagelijks wordt opgebouwd - in onze
huizen, scholen, buurten en burgerlijke en religieuze
gemeenschappen.

Zo'n Koninkrijk, voegde hij eraan toe, moet polemiek en berusting
tegengaan door vriendschap en een cultuur van entmoeting! En hij
gaf ons het onderstaande gebed mee:

Heer Jezus, U hebt de dood overwonnen zonder wapens of geweld:
U hebt haar macht verbrijzeld met de kracht van de vrede. Schenk
ons uw vrede, zoals U deed aan de vrouwen vol twijfel op
Paasmorgen, zoals U deed aan de discipelen die zich in angst
verscholen. Zend uw Geest uit, de adem die leven geeft en
verzoent, die tegenstanders en vijanden in broeders en zusters
verandert. Inspireer ons om te vertrouwen op Maria, uw moeder, die
met een gebroken hart aan de voet van uw kruis stond, vastberaden
in het geloof dat U zou opstaan. Moge de waanzin van de corlog
ophouden en de aarde worden verzorgd en bewerkt door hen die
nog weten hoe ze leven moeten voortbrengen, beschermen en
liethebben. Hoor ons, Heer van het leven!

Ds. Sjaak Visser




Waarin een kleine groep groot kan zijn

Het Oekraiense Paasfeest werd in diverse media
aangekondigd. Dat beloofde een heel bijzonder feest te
worden en dat werd het. Dit paasfeest viel dit jaar op 19
april en werd in de Grote Kerk georganiseerd.

Ons Christelijk Paasfeest, dat alweer eventjes voorbij is,
wordt in de Orthodoxe Kerk op een andere datum gevierd
en ook op een andere manier gevierd dan hier.

Wat er zo bijzonder is aan dit evenement, is dat het
helemaal georganiseerd is door de Oekraiense
gemeenschap in Oostzaan. Zij boden dit feest aan aan alle
Oostzaners.

Waarom? Omdat zij dolgraag willen integreren in de
Oostzaanse gemeenschap. Zij willen erbij horen en daar
doen zij alles voor.

De Kerkdeuren stonden wagenwijd open.

Grote borden voor de deur met wervende teksten dat
iedereen welkom is.

Dat is zo hartverwarmend van deze groep vluchtelingen:
ze zitten niet te wachten tot ze door de overheid of door
de gemeenschap worden opgetild en geaccepteerd,
neen, ze steken de handen uit de mouwen en gaan
ervoor. Hulde voor hen.

Zondag 19 april j.l. was hun dag. ledereen kon meedoen
om SAMEN met iedereen die aanschuift dit belangrijkste
feest van de Orthodoxe Kerk te vieren.

De wederopstanding van Jezus Christus staat centraal en
natuurlijk horen daar een paar eeuwenoude tradities bij,
zoals het rood verven van eieren, wat symbool staat voor
het bloed van Christus.

Ook hier werden allerlei eieren geverfd, al werden die niet

alleen rood geverfd, maar zij werden wel stuk voor stuk tot
ware kunststukken verheven.

Er was een Slavisch koor dat een indrukwekkend
repertoire ten gehore bracht.

Muisstil was het in de kerk, bezoekers waren verrast dat dit
koor zo'n mooi professioneel optreden presenteerde.

Fijn dat we daarvan mochten genieten en fijn dat er
behoorlijk veel belangstelling was voor dit feestelijke
optreden.

Helaas gooit de corlog weer roet in het eten.

Vrijwel letterlijk. Er is wel een bestand van 'staakt het
vuren’ uitgevaardigd, maar na vijf jaar ervaring met de
Russische afspraken, hebben de Oekrainers hier niet veel
fiducie meer in.

Toch laten zij het hoofd niet hangen. Ze gaan voor hun
Paasfeest, dat laten ze niet verzieken door de vijand, dus
was alle aandacht gericht op het samen vieren van een
zonnige, vrolijke en blije middag volgens de richtlijnen
van de Orthodoxe Kerk.

Tenslotte kwamen er om 16.00 uur de heerlijkste
gerechten op tafel, alles door de Oekraiense mensen
volgens origineel recept klaargemaakt.

En waar gefeest wordt, daar wordt lekker gegeten, zo ook
hier. Alle Oekraiense hapjes en smulrecepten zijn door
deze vriendelijke groep zelf gemaakt en gepresenteerd.
Hollandse gezelligheid gecombineerd met Oekraiense
gastvrijheid.

Vieren en smullen! Hulde voor de groep.

Barbara van Wijk
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Precies goed

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen
jevuist naar de hemel heffen
de tranen laten komen en zeggen:
het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
dik, dun, te groot, te klein,
te lief, onaardig, omdat ik lelijk, eerlijk,
direct, poétisch, welbespraakt,
te zichtbaar, onzichtbaar, kwetsbaar,
onbegrepen, geprezen,
arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!

Dat de aarde je dan met haar zachte handen
heel voorzichtig omhoog duwt
je op jetgofd kust en fluistert:
het is omdat je Zo ontzettend mens bent.
Niet teveel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.

Precies goed.

"
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Td:sf Babs Gons, ingestuurd door Anke Breur



Diaconieuws mei 2026

Prachtige rode bloemen gekregen na een avondje vergaderen via Anneke Hogenes. Ik heb een vogelenbadje buiten
op tafel, maar ook een 'bijenbadje’ waar bijen komen drinken. Daar ligt dan een steenin, (tegen het verdrinken, heb
ik zelf bedacht, maar blijkt niet nodig).

Elke keer komen er dan bijen drinken.... Daar word ik zo blij van. Zo ook vandaag als ik dit stukje schrijf, met een
stralend zonnetje en een kopje koffie binnen handbereik.

De diaconie kijkt heel tevreden achterom naar de maand april. De soepmaaltijden werden goed bezocht, bij de
Pesachmaaltijd waren we met zelfs 15 mensen. Ook in de 5tille week, het Avondmaal, was een mooie dienst.

Het Paasontbijt was weer heel gezellig en de gesprekken zeer geanimeerd. De foto's spreken wel voor zich.

Het collectegeld van de 40-dagentijd willen we u niet onthouden..... iets meer dan 1000,-- euro kunnen we
overmaken naar Kerk In Aktie.

Allen heel hartelijk bedankt, wat een mooi bedrag.

Voor de kledingactie voor de gevangenis kwam deze Kerkbuurten te laat uit en bij de uitgave van april wisten we het
nog niet. Wat er is opgehaald is naar Westzaan gebracht, waar de afthandeling verder is geregeld.

Ook hiervoor onze dank.

De maand mei heeft, wat betreft de diaconie, alleen de fietstocht met Hemelvaart. 14 mei allemaal weer op de fiets
om 7.00 uur verzamelen voor de Kerk. Rob doet de begeleiding weer, waarschijnlijk met Nico (is nu nog niet bekend).
Erna een heerlijk ontbijtje in het BJC. Ook het Witte Kerkje wordt weer uitgenodigd.

Er komt een lijst te liggen, zodat we enig idee hebben om hoeveel fietsers het gaat.

Rest mij alleen de collecten nog, waarvan de doelen hierna volgen.

Collectes in mei:

3/5 Educans, Overal goed onderwijs

10/5 Werelddiaconaat, werkende kinderen weer naar school

14/5 Hemelvaart, Wilde ganzen, ondersteuning bij armoede in Nederland

17/5 Solidaridad, alles in balans, mens, milieu en toekomst.

24/5 Pinksterzending, hulp voor Cuba

31/5 Spiritdienst in Kerk in Zaandam, collecte voor Blije Ruiters in Zaandam, en dan wordt de SOS verschoven naar
07/06.

MNu nog heerlijk even aan mijn koffie en van de zon genieten, met 1 oog naar mijn bijenbadje.

De diaconie wenst u een mooie meimaand,

Anke Breur




Van de voorzitter

Lieve mensen,

Ik word weer aangespcord om de maandelijkse bijdrage
voor Kerkbuurten te schrijven en daar begin ik dan gelijk
dan.

Het is nu medio april en dat is voor de bijenhouder een
drukke periode. In maart begint de koningin aan een
enorme productie van eitjes, ze legt er 1000 tot 1500 per
dag. Na 21 dagen worden er dan zoveel bijtjes geboren
als er eitjes gelegd zijn.

Dat betekent dat het bijenvolk heel hard groeit vanaf
begin april en dat is nu duidelijk te zien. Met het stijgen
van de temperatuur boven de 13° gaan de bijen op zoek
naar bloemetjes voor de nectar. Deze situatie heeft cok
tot gevolg dat de bijen gaan zwermen. Dat probeert de
imker te voorkomen door die snel groeiende volken te
splitsen. Ik heb nu 3 volken gesplitst en de andere 3
volgen nog. Het gevolg is wel dat er dan 12 bijenvolken
staan en dat is mij te veel. Voor die 6 nieuwe volken ga ik
op zoek naar iemand die ze wil hebben of ik moet een
andere oplossing vinden.

Bij het kerkvolk gaat het niet zo makkelijk, er is al jaren
geen groei, integendeel zelfs. Het kerkvolk krimpt, en
bestaat, in ieder geval bij ons, uit het oudere deel van de
bevolking. Zondags naar de kerk gaan geen jongeren
meer, dat is overigens bij bijna alle traditionele kerken zo.
De meeste gemeenten zullen moeten sluiten en fuseren.
Ik zie dat dat ook in Frankrijk speelt en ik hoor dat hetin
Duitsland, althans in Leipzig, niet anders is. Toch zijn er
plekken in Nederland waar de kerken bomvol zitten en in
onze regio doen een paar evangelische kerken het ook
beter.

Wat ons in Oostzaan op dit moment parten speelt is het
gebrek aan:

1: mensen die de Kerkenraad willen bevrouwen of
bemannen en

2: de gemiddelde leeftijd van de mensen in de
Kerkenraad. Die gemiddelde leeftijd moet omlaag. Dit
probleem speelt in de Ring bij bijna alle gemeenten met
sluiting van de kerk als gevolg. Als de situatie in Oostzaan
niet verandert gaan wij ook die kant op. Ik hoop dat er

leden van onze kerk zich aangesproken voelen en zich
aanmelden.

Aan het aanvragen van de bouwvergunning voor de
wijzigingen in de kerk wordt gewoon doorgewerkt.
Zodra alle begrotingen binnen zijn, kan die aanvraag
worden ingediend. In ieder geval zal de vlag in de toren
worden uitgehangen op Koningsdag, 4 meien
Bevrijdingsdag.

We hebben nu de Syrisch- katholieke gemeente die één
keer per maand en met feestdagen wat vaker, in ons
kerkgebouw, kerkdiensten organiseert. De kerk zit dan
bomvol. Maar ik moet daarbij wel opmerken, dat het
Irakese vluchtelingen zijn, die uit de Zaanstreek en
omstreken komen. Derhalve een groot gebied. De
Oekraiense gemeenschap uit Oostzaan, heeft onze kerk
ook gehuurd voor de viering van hun paasfeest en ook
die dienst werd zeer goed bezocht.

De subsidie-aanvraag voor de picnier voor het komende
jaar is ook ingediend of het gebeurt voor eind april. Het is
echter niet zeker dat die subsidie zal worden verleend.
Als dat het geval is heeft het gevolgen voor de cmvang
van de taak van onze dominee en zal een herschikking
moeten plaatsvinden van het aantal uren dat hij aan het
werk is als predikant voor de gemeente en als pionier
voor de werkzaamheden voor verbreding van het
gebruik van de kerk. Ik verwacht dat de omvang van de
taak van de predikant en de pionier minder wordt. Dat zal
voor de toekomst niet anders kunnen, want ook wij
moeten de tering naar de nering zetten, oftewel we
moeten gewoon bezuinigen.

Met vriendelijke groet, Jaap de Doad




het waa nd
gebeurt aan ons vand

Bron: Lied 689 uit het liedboek voor huis en kerk (2013)
Tekst: Huub Oosterhuis




Verhaal over de Smit Lloyd 32

Op dit platformbevoorradingschip heb ik als matroos
motordrijver vanaf 07-12-1974 tot en met 12-03-1975 in de
Perzische Golf gevaren. Onze ligplaats waar we op station lagen
was nabij Ras Tanura, waar ook de mammoettankers werden
geladen. Onze lading voor de booreilanden werden twee mijl er
vanaf aan boord genomen. Zodat die platforms dag en nacht
door konden gaan met boren, daarom was er nog een
bevoorradingsschip uit Denemarken namelijk een van de
Maersk rederij. Ik kom hier zo op. Het nieuws gaat tegenwoordig
alleen maar over die oorlog in Iran en omliggende landen van
de Perzische Golf. De kranten staat er vol van. Alle schepen in de
Perzische Golf liggen op stootgaren maar kunnen niet
wegkomen doordat de lranese leiders de straat van Hormuz
hebben afgesloten. De bemanning op die schepen is daar ook
niet veilig want een afgedwaalde drone die een schip raakt kan
de bemanning niet navertellen. Tegenwoordig hebben ze dan
wel een dubbele gage, maar dat neemt niet de angst weg die
onder de bemanning leeft. Een ding nog: ik hoop niet dat een
mammoettanker, die daar voor anker ligt, door een afzwaaiende
drone geraakt wordt. Ten eerste natuurlijk voor de bemanning,
maar wat denk je van de vervuiling, je hebt het dan over
ongeveer 500 duizend ton olie in zee, dat is een ramp die niet te
overzien is.

Dit verhaal dat ik wil vertellen gaat niet over deze oorlog, je kunt
dan beter de krant lezen, je hebt het dan wat genuanceerder.
Nee, zoals je bovenaan ziet heb ik drie maanden in de Golf
gevaren en dat was geen pretje. Het uitzicht wat je zag, was
alleen maar woestijn aan de ene kant en de andere kant water,
met heel veel waterslangen in zee, die zo giftig zijn als de pest.
Als we langszij lagen naast het eiland om te lossen en er kwam
veel zeewater over de dekken, was ik als de dood dat er een
slang aan dek wipte. Je zou maar gebeten worden door zo'n
monster. In deze woestijn hadden ze in die tijd een soort kade
gemaakt waar wij dus langszij lagen, ik noemde het wanneer we
van een booreiland terugkwamen en de haven was weer in
zicht, 'de zandbak ligt weer op ons te wachten' Dat was voor ons
weer een uitje, waar je naar ging uitkijken, niet heus! Ik heb daar
in drie maanden ook nooit iets van vrouwelijk schoon gezien,
alleen maar Arabieren die het schip moesten beladen.

Wat we zoal naar het eiland brachten? Voedsel en drinkwater
voor de bemanning, boorpijpen, bariet, nieuwe onderdelen of
gehele machines, die ze weer nodig om te boren. Ook de
nieuwe mensen als ze werden afgelost omdat hun tijd er opzat
en ze weer terug vlogen naar de USA en verder wat er zoal

nodig was om die olie uit de bodem van de zee te krijgen. Op
een gegeven moment, kom ik aan dek en stonden er 5 schapen
vastgebonden aan de sleep beting, ik de wal op om te zoeken
naar een of andere Arabier die over de lading ging en vroeg
hem met handen en voeten waaram die schapen bij ons aan
dek stonden, wat daar de bedoeling van was. Hij wees steeds
naar boven en riep ‘Allah Allah' en hield een slagersmes voor zijn
keel langs, om aan te geven dat het geslacht zou worden op het
booreiland voor een of ander Islamitisch feest, nou die schapen
hebben het geweten! Eenmaal op zee gingen we behoorlijk
slingeren nou dan weet je het wel, volgens mij waren ze
behoorlijk zeeziek. Maar de bemanning op dat booreiland, had
een groot feest, wel zonder alcohol want dat was streng
verboden. En dat gold dus ook voor ons. er was daar geen flesje
bier te vinden. Als je daar dan ook drie maanden was
gestationeerd, en je nam bij aankomst thuis weer eens een flesje
bier, dan had je gelijk een alcoholvergiftiging. Ze hadden ook de
gewoonte om je post uit Holland na te zien of er geen seksuele
plaatjes in stonden, dat mocht het land niet binnenkomen. Het
begon al bij aankomst op het vliegveld, de koffers werden van
top tot teen onderzocht. We voeren daar samen met schepen
van de rederij Maersk en die Denen zijn wat dat betreft beter
aan boord uitgerust dan de Hollandse schepen. Zij hadden dan
ook films aan boord die elke week vanuit Denemarken
vernieuwd werden en die kregen wij ook aan boord, maar deze
films werden eerst gecensureerd door de douane in Saudi
Arahié of er geen seksuele plaatjes in werden vertoond.

Ook hebben we in de Golf een lichte aanvaring gehad met een
onderwaterrots, het booreiland was tijdens een rig move op
drift geraakt en was op ondiep water vastgelopen en riep ons
op, om hem te assisteren. Dat werd dus vastmaken en naar
dieper water slepen. Tijdens vastmaken dreven wij met ons
onderwaterschip tegen een rots, en maakten we water in de
machinekamer en moesten wij de reddingsoperatie staken, om
ons eigen lijf te redden. Kantoor verwittigd en die stuurde ons
nadat we het gat provisorisch zouden dichtmaken om dan naar
Iran te varen om daar in een droogdok te repareren. Eenmaal
onderweg daarnaartoe, kregen we weer andere orders, om weer
terug te varen naar Ras Tanura en moesten we zelf de schade
{gat) dichten met behulp van de technische dienst die al
onderweg was vanuit Holland met heel veel cement. Dat was
de gehele dag beton maken en dat met emmertjes naar
beneden sjouwen: trappetjes af en op een plateautje even een
minuutje rust en weer verder, je was gebroken ‘s avonds.

Dit was het weer, Met vriendelijke groet Alex Giethoorn




Beste kunstliefhebbers,

Achter de voordeur.....

De expositie die nu hangt is door kunstenaars gemaakt
die schilderen in het heden. Maar er zijn ook heel veel
mensen die in het verleden ook heel actief waren op dit
gebied of iets heel moois hebben verzameld in de loop
der jaren.

Achter elke voordeur is wel wat moois.

Bij de komende tentoonstelling willen we u graag de
gelegenheid geven ons hiervan iets te laten zien.

Heeft u thuis iets wat u vroeger gemaakt heeft, stof het
af en breng het bij ons. Of het nu een schilderij is, of een
beeldje of een wandkleed, maakt niet uit, we gaan
kijken of we er een mooi plekje voor kunnen vinden.
Wel graag de kunstcommissie (Ineke Kan of Anke Breur)
even op de hoogte brengen zodat we ongeveer weten
wat er komt.

De inleverochtend is vrijdag 22 mei tussen 10.00 en
11.30 uur.

De werken zijn niet verzekerd in b.v. geval van brand of
iets dergelijks, dus een 'echte Rembrandt of een Van
Gogh' lijkt me niet wenselijk.

We gaan uiterst voorzichtig met uw werk om, ook om de
emotionele waarde die het voor u heeft.

De tentoonstelling duurt 3 maandan. Vrijdag 21
augustus is het dan weer ophaaldag.

Dan graag zo vroeg mogelijk, bv tussen 10.00 en 10.30
zodat de volgende tentoonstelling weer opgehangen
kan worden.

Het leek ons een leuk idee, dus graag tot ziens op vrijdag

22 mei met uw kunstwerk.

Namens de kunstcommissie van de Grote Kerk:
Ineke Kan 06-10483849 en Anke Breur 06-25411594
(ankebreur@yahoo.com)

De geslaagde Oekaiense middag op
19 april in de Grote Kerk !

Prachtige muziek meto.a. het koor
SLAVUJ
Heeft u het gemist? Eris nog een
kans om ze te horen zingen,
op zaterdagavond 6 juni, in De Ark in
Amsterdam-Noord.
Een aanrader, ze zingen zo prachtig!
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de kerk! En de vrijwilligersmiddag!

Hoera, de kerk die gebouwd is in 1760 staat nog steeds fier
overeind en hij functioneert ook nog steeds optimaal. Hij bruist
als nooit tevoren. Mooie nieuwe stoelen, stapelbaar,
brandveilig, aan elkaar te verbinden.

Fantastische apparatuur om de kerkdiensten te livestreamen. Er
wordt hard gewerkt aan een nieuwe trap naar de toren. Dat
heeft nog wel wat haken en ogen, maar de aandacht is er en de
noodzaak stimuleert de wens. Hij zal er ooit wel komen.
Maar.... en daar hapert de pen..... helaas kost alles veel geld,
het onderhoud, de exploitatie, verwarming, energierekeningen,
alles... Toch lukt het nog steeds, mede dankzij de vele
vrijwilligers, allernaal mensen die zich inzetten voor het behoud
van de kerk. Ze zijn trots op de kerk. Trots en fier. Hoeveel
kerken zijn er in den lande niet al omgebouwd tot luxe
appartementen... ? Zeg nou eerlijk, Qostzaners, daar moeten
we toch niet aan denken?

Vioorlopig wordt er gestreden tot op het bot van de
mogelijkheden, want de kerk moet behouden blijven en niet
alleen voor kerkdiensten.

Dankzij de vele vrijwilligers, allemaal mensen die dit doel
ondersteunen, is het tot nu toe gelukt om de kerk springlevend
en kerngezond te houden. Als dank voor hun inzet werden al
deze welwillende vrijwilligers zaterdag 11 april uitgenodigd om
een gezellige middag met elkaar te hebben, zodat de
onderlinge verbinding versterkt en aangehaald kan worden.

Wat een warme deken, deze groep enthousiastelingen die alles
op alles zet, om met elkaar deze kerk te eren met het predicaat
Godshuis/annex buurthuis.

Ongeveer veertig vrijwilligers kwamen zaterdag 11 april bij
elkaar om elkaar te ontmoeten, met elkaar te babbelen, ideeén
op te doen, en ze pakten op aanraden van Sjaak allemaal een
kaartje.

Elk kaartje stelde een vraag “wat betekent vrijwilligerswerk voor
jou persoontlijk2”

De spontane antwoorden van bezoekers waren
hartverwarmend: “omzien naar elkaar, van betekenis zijn voor
de Oostzaners, iets terugdoen voor de gemeenschap” en nog
veel meer.

Het was lekker warm, het was vriendelijk, het was zoals een kerk
hoort te voelen: voor elkaar, van elkaar, met elkaar.

Terwijl de bitterballen en de kaasstengels rondgingen, zo
gingen ook de verhalen rond en hoe kan een Godshuis meer
betekenen voor de mens dan door deze warmie
verbondenheid?

Wie ook als vrijwilliger wil meedoen, de kerk en daarmee de ziel
van het dorp Qostzaan versterken, aarzel niet, meldt u aan. Van
harte welkom, er is genoeg te doen, de keus uit de
mogelijkheden is groot. Vraag gewoon vrijblijvend informatie
bij Sjaak Visser 06 23307123.

Barbara van Wijk
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Thuis geloven

Pinksterslinger

Bij een feest hoort een slinger. En als het feest Pinksteren
is, dan kiezen we voor kleuren uit het pinksterevangelie,
die van vurige vlammen, geel, oranje, rood (of van de
opstekende stormwind, grijs, blauw, wit). Deze
pinksterslinger maak je van papier, zonder lijm! Papier,
schaar en ijverige handen zijn genoeg. Maak de slinger(s)
zo lang als je wilt. ledereen kan meedoen met vouwen,
knippen en aanhaken. Het is een leuk werkje voor alle
huisgenoten.

Feest van de Geest

De symboliek zit niet alleen in de kleuren maar ook in de
verbinding: de schakels houden elkaar vast, de ene draagt
de andere. Misschien een mooi beeld voor de
pinkstergeest: die lijmt ons niet vast, maar laat ons
aanhaken tot een slinger van mensen. Samen kom je heel

ver en maak je het feest van Gods koninkrijk zichtbaar. TIP:

Ook een inspirerende activiteit bij een pinksterviering of
ander feestelijk samenzijn.

Nodig:

- Gekleurd A4 papier in - zoals hier - vier warme
vuurkleuren. Uit vier bladen maak je 1,25 m slinger, uit
acht bladen 2,5 m slinger enz.

- Een of meer scharen.

- Potlood voor streepjes.

Tekst en afbeeldingen: Marjet de Jong

Doen (zie foto’s):

1. Vouw een vel in de lengte dubbel, en weer open.

2. Vouw de lange randen naar de middenvouw toe; klap
het geheel weer dicht tot een langwerpige reep van plm.
55x30cm.

3. Zet potloodstipjes op de reep, om de 2 cm.

4. Knip gelijke stukjes af, ca. 14 schakels van 2 cm uit een
blad. Elke schakel vormt een ‘bekje’ van twee dubbele
uiteinden.

5. Neem twee schakels, schuif een ‘bekje’ door de ‘lusjes’
van het andere, schuif door tot het niet verder kan. Nu
houdt de eerste schakel de tweede vast, haaks op elkaar.
6. Schuif een derde bekje door het tweede, en een vierde
door het derde, zodat de schakels een zigzag-slinger gaan
vormen. Na een aantal schakels heb je het door en kun je
vlot een lange pinksterslinger maken. Veel knutselplezier!

EXTRA In het voorbeeld zijn transparant papieren vlammen
aan de slinger gehaakt met dun metaaldraad. Maak je een
blauw-witte ‘stormwind’ slinger dan kun je er duiven aan




4 mei herdenking in de Grote Kerk.

Op 4 mei vindt vanaf 19.00 uur een herdenkings- en bezinningsbijeenkomst plaats in de Grote Kerk, voorafgaand aan het
stiltemoment om 20.00 uur.

Aan deze bijeenkomst wordt medewerking verleend door het Popkoor van Belcanto, en ds. Sjaak Visser zal een korte
overdenking geven, geinspireerd door het gedachtegoed van Etty Hillesum. Ook is er gelegenheid om een kaarsje aan te
steken. leder is van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. Aansluitend wordt stilgestaan bij het gedenkteken van Hannie
Schaft, waarna we ons naar het oorlogsmonument bij de begraafplaats begeven.

Stilte Zaterdag

Op de avond voor Pasen, Stille Zaterdag, verzamelden zich ongeveer veertig vrouwen en enkele mannen in de kerk,
bepakt met yoga matten en warme dekentjes om samen Yinyoga en een Stilte Meditatie te beleven.

De yoga werd gegeven door Christel Rep, de meditatie door onze dominee en pionier Sjaak Visser.

Om dezelfde reden, waarom we in de kerk bidden en zingen, beleefden we nu in de stilte van de met kaarsen verlichte
kerk de nabijheid van het Eeuwige. Aan het einde van de avond verliet iedereen in stilte de kerk, een brandende kaars in
de hand. Het Paasfeest kon beginnen.
Deze tekst kregen de mensen mee:

Ik zit ergens op deze wereld, aan de oevers van mijn bestaan.

Ik verzamel al mijn gedachten in één punt en laat mij drijven op een meer van stilte.

Hoe verder ik dwaal hoe verder de oevers wijken, ik laat het rumoer van de wereld achter mij.
De horizon breekt open en een sprankelend licht lokt mij naar ongekende verten,

voorbij geluid, voorbij de zwaartekracht.

Mijn gedachten worden zo licht als zeepbellen, zachtjes landen zij als in een schoot,
gewiegd door een liefdevolle kracht.

Dit is de bron van de eeuwige zachte krachten, van licht, liefde en vrede.

Ik herken deze vrede, ik ben weer thuis.

Willie Dijkema

, Zaanse Spiritop 31 mei

- Op 31 mei, de zondag na Pinksteren, is er een
gezamenlijke viering van de protestantse gemeentes in

Troost &
Verbinding

de Zaanstreek.
Deze 'Zaanse Spiritdienst' wordt gehouden in de

\ -Waar e je verhaal kunt Oostzijderkerk in Zaandam, Zuiddijk 1 en begint om
dalen of stil mag zijn-

-Misschien is dit een plek waar je 10:00.
T e De Zaanse Spirit is een mooie traditie. Sebastian van der
_ Pluijm speelt op het orgel en de cantorij uit Oostzaan,
=Waar ruimie s voor troost, 7 » s T
vertondenheid an Hingeving- uitgebreid met gastzangers, zingt onder leiding van
Koos Lith.
Het verlies van een dierbare naaste verandert je leven.
Verdriet kan intens en eenzaam zijn.
Troest en Verbinding is sen keinschalige cntmostingsgroep van vier Ds. Sietske Blok (PG Zaandam) en pastor Eric Citroen (PG
avonden voor mensen cia leren leven met dit gemis. Nist om het verdriet / e
weg te nemen, niaar omsamen te zoeken naar wat helpt om het te dragen. Westzaan en ‘De Ontmoeting’) gaan samen voor.
e R . We lezen het laatste stuk uit het evangelie van Matteds,
Vorm: Ontmoeting, gesprek ahv. een thema en een creatieve warkvorm over Jezus die zijn leerlingen de wereld in stuurt.
Waar: De grote kerk in Oostzaan x e
13 n 20 mel & woensdag 10 en 17 juni In deze dienst kunt u om logistieke redenen helaas geen

Wanneen: Woensdag
Hoe laat: 10.00 -12.00
Aantal deeinemers: 610 desinemers

i 5 ~de@icloud com of 0623307123

collectebonnen inleveren bij de collecte.

Do groep wordt begeleid door geestelijk begeleidor Sjack Visser en aen Groet! ds. Sietske Blok, Predikant van de protestantse
SR, gemeente te Zaandam

Voorat vindt sen parsaonlifk voorgesprek plasts.
Je bent van harte welkom
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De maand mei, tijd voor zonnestralen, soms een bui. De zon wordt steeds sterker, de dagen lengen.

De wereld om ons heen wordt er niet vrolijker op, oorlog, vernielingen, landjepik en we pesten elkaar met afsluiten van vitale
waterwegen en ruzies. Leuke tijd, maar niet heus. Bommen en granaten, financiéle rampen, economische treurigheid. Tjonge,
de zomer moet nog beginnen.

Het beeld op het Kerkplein staat er al jaren, is er iets veranderd in de wereld? Is de Tweede wereldoorlog geen waarschuwing?
Hetis niet meer uit te leggen, we vieren onze vrijheid, maar met een donker randje van zorgen.




Voor elkaar

| Bloemen en kaarten maart / april 2026
| Bloemen:

22 maart: mevr. Anneke Hogenes-Klop

29 maart: mevr. Alie de Neve-Biemond

| 05 april: dhr. en mevr. Nico en Aagtje Lopes Cardozo
12 april: mevr. Jopie Ruiter-Briek

Kaarten: ‘
22 maart: mevr. Joke Dil-Bekebrede

29 maart: familie Gilhuis, Amsterdam

12 april: mevr. Jo van Reijssen-Buijsman

Op eerste Paasdag werden we verrast door de komst van
Marja Buijs die de bloemen, een prachtig wit paasboeket, kwam bezorgen.
Bloemen uit de kerkdienst, met een hartelijke groet en bemoediging!
Het werd 6ok een fijn bezoek. Heel hartelijk bedankt daarvoor.

We waren er heel blij mee!
Aagtje en Nico Lopes Cardozo

Pinkstermeditatie ‘h!
1 1

1

Soms
gaande |
door de uren van de
ervaarje |
dat Gods Gee U
niet veral en ongenaakba

maardichthij -
aanraakbaar
in het alledaagse
werkzaam is

Oeke Kruythof
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Vruchtentaart

Vioor 8 personen

Ingrediénten

Deeg:

* 150 g zelfrijzend bakmeel
+ 50 g basterdsuiker

= 1/2 estlepel zout

= 50 g zachte boter

* 1ei

* bloem

Beleg

Ca. 300 g rood fruit (bijv. frambozen/
aardbeien) en bijpassende jam.

Stijffgeklopte slagroom of yoghurt met suiker.
Bij nat fruit: verkruimel 1-2 beschuiten en
voeg deze toe aan het smeersel op de bodem
waar de vruchten op komen.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng
suiker en meel in een kom. Strooi het zout
erbij en snijd met 2 messen de zachte boter
erdoor. Voeg het ei al roerende toe. Kneed
een soepel deeg. Bestuif een werkplek met
bloem, rol uit, vouw in vieren en leg dit in de
ingevette springvorm (ca 28 cm doorsnede).
Bak ca. 30 minuten op de middelste richel,
laat 20 minuten afkoelen. Haal uit de oven.
Beleg met jam, slagroom en/of beschuit-
kruimels en vruchten.

Bron: Naar een recept van Janny de Moor,
Zie www.jannydemaoor.nl

Inspiratie - recept

Feestelijke
viruchten-
faart

Tekst en foto: Tini Brugge

Pinksteren, een feest om te vieren omdat de
eerste gemeente rond Jezus werd geboren toen
de leerlingen 50 dagen na Pasen bijeen waren.
Na het ontvangen van de Geest spreekt apostel
Paulus over de vrucht van de Geest:

liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijk-
heid en goedheid, zachtmoedigheid en zelf-
beheersing (Galaten, 5,22). Ook in het evangelie
worden we opgeroepen goede vrucht te dragen
(Markus 4,20). Volgens de Joodse traditie wordt
op het Wekenfeest (50 dagen na het joodse
Pasen) niet alleen de eerste tarwe naarde
tempel gebracht, maar ook de eerste vruchten
van het veld.

Rode vruchten

Daarom een taart met tarwebloem en rode
vruchten. Rood als herinnering aan de
liturgische kleur voor Pinksteren: een geest van
vuur en liefde,

Kies voor vruchten die vers van het land komen:
aardbeien of de eerste frambozen. Je kunt ook
kiezen voor kersen uit een potje. Laat deze
goed uitlekken en bedek eventueel met gelei of
jam of smeer eerst op de bodem stijfgeslagen
slagroom of Griekse yoghurt met suiker en
beschuitkruimels,



De Syrisch-katholieke Kerk, onze medegebruikers van de
Grote Kerk

Sinds een aantal maanden maken kerkgangers van de
Syrisch-katholieke kerk gebruik van ons kerkgebouw. Voor deze
tijd kwamen mensen uit heel Noord-Holland bij elkaar in
Amstelveen, maar die mogelijkheid viel weg.

Nu hebben zij 1x per maand een kerkdienst in Qostzaan en
vieren daarnaast de andere Christelijke feestdagen.

Zo'm heel ander kerkgenootschap maakt wel nieuwsgierig.

Met palmpasen zag ik de foto die en het filmpje dat Willie in de
gemeente-app zette. Zoveel volwassenen en kinderen in een
ronde buiten de kerk met palmpasenkruisen.

Op Goede Vrijdag ben ik zelf naar de dienst gegaan. Ik werd
hartelijk ontvangen door Madn, hij regelt allerlei facilitaire zaken
voor zijn kerk en is ook de contactpersoon voor onze kerk.

De kerk was vol, ook weer veel gezinnen met kinderen waren
aanwezig. In de zijbank stond een koor te zingen. Diverse
mensen hadden bloemen mee. |k vroeg aan iemand die naast
mij zat waarom dat was.

Het antwoord was dat je naar een begrafenis ook bloemen
meeneemt, dus hoorde dat bij Goede Vrijdag. Aan het eind van
de dienst ging een klein kistje, gedragen door gemeenteleden
die elkaar afwisselden bij het dragen, rond door de kerk.

Op dit kistje werden de bloemen gelegd. Ik kon niets verstaan
van de dienst, alleen het ‘onze vader’ herkende ik gua cadans en
ik kon hier dan ook meedoen en kwam op hetzelfde moment op
‘amen.

Na afloop liep iedereen naar varen waar het kistje stond en kon
iedereen één losse bloem mee naar huis nemen. Bij de uitgang
stond een grote limonadetapkan. ledereen werd een klein
bekertje aangeboden.

Ik wilde natuurlijk weten waar daar in zat. Het bleek om met
water verdunde azijn te gaan. Een stukje van het lijden van Jezus
meemaken.

Deze vrijdag vroeg ik Maan Safar of hij mij meer over zijn kerk
kon vertellen. Dat wilde hij graag.

De Syrisch-katholieke kerk ( ashe wad, bt chal nhe) s
voortgekomen uit de Kerk van Antiochié, ontstaan in de vroege
eeuwen van het christendom.

Veel gebruiken en rituelen worden gedeeld met de
Syrisch-orthodoxe kerk, maar het verschil is dat de
Syrisch-katholieke kerk sinds 1782 aangesloten is bij de
katholieke kerk.

Het is wel een zelfstandig bestuurde particuliere kerk. De leider,
‘de patriarch van Antiochi€ en het gehele Oosten der Syriérs’
zetelt in Beiroet, in Libanon.

De diensten worden gehouden in het Arabisch, het Aramees
{(=Syrisch). Dit is de taal waarvan men ook zegt dat Jezus deze
taal sprak.

De bezoekers komen uit heel Noord-Holland. Oostzaan is een
ideale locatie voor de gemeenschap en is gemakkelijk
bereikbaar voor alle leden van de gemeente.

Maan regelt in opdracht van de pastoor alles rondom de
diensten. Na afloop drinken ook zij koffie en thee in het BIC en
tijdens de reguliere diensten is er een bijbelles voor de kinderen.
Gelezen wordt uit dezelfde bijbel en Jezus is natuurlijk de
aanspreekfiguur.

Een aantal vrouwen dragen tijdens de dienst een hoofddoek
vanuit traditie.

Veel jongeren bieden hun hulp aan als vrijwilligers om mede te
zorgen dat alles in orde loopt tijdens de kerkdienst. Zij helpen
ook de voorgangers en houden bijvoorbeeld het wierookvat in
de gaten.

Op de website www.sykakerk.nl is meer informatie te vinden.
Natuurlijk heb ik daar ook even rondgekeken. Verspreid over
Nederland is de Syka-kerk aanwezig in meerdere plaatsen.
De hoofdvestiging is in Arnhem.

Wietske Wijnja




Feest in je hart

Het mooiste feest is niet het gezellige samenzijn
met de vrienden van je dorp of de bloemetjes
buiten zetten met de makkers uit je jeugd. Het
gaat ook niet om het gevoel dat alles lukt en
dat er grote successen gevierd worden, Zelf
denk ik dan terug aan de herfst van vorig jaar
toen ik met het jeugdteam dat ik mag leiden
totaal onverwacht kampioen werd. Dat was

een gelukzalig moment, ik kan alles terughalen
van minuut tot minuut. Maar het is een feest
dat voorbijgaat, het team is uit elkaar gevallen
en doet in niets meer denken aan de juichende
spelers op die avond in de regen van oktober.
De meeste geluksmomenten gaan voorbij, het
feest duurt maar even en verdwijnt weer in de
tijd.

Bij Pinksteren denk ik daarom veel meer aan

een feestelijk gevoel als de onderstroom in mijn
leven of als een adem die me op de been houdt
in tijden van beproeving. Ik ken een bisschop
die het feestgevoel van Pinksteren vergelijkt
met zuurstof of grondwater als basiselementen
van ons leven. Ze dragen ons zonder dat we het
beseffen, ze zijn een wolk die op ons neerdaalt
en ons druppels inspiratie geeft, van dag tot
dag. Dat feestelijk gevoel mocht ik ervaren toen
mijn zoon me afgelopen zomer vanuit Schot-
land belde om te zeggen dat hij vader wordt en
dat zijn vriendin zwanger is van nieuw leven.

Leo Fijen is bekend van zijn boeken

en televisicprogramma’s over kerken en
kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent
bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet
deelt hij hier graag met u.

Sinds dat moment regent het zuurstof, loopt het
water me uit de mond, geeft de wolk me iedere
dag druppels inspiratie en is er een permanente
vreugde in mijn hart. Niemand kan die vreugde
zien, als een bron verborgen in mijn hart, als een
geschenk dat me steeds weer adem geeft, als
een adem die me op de been houdt in moeilijke
momenten. Dat is Pinksteren, de vreugde diep
in je hart dat je gedragen wordt en dat je nooit
alleen bent. Zeker niet met een kleinkind dat we
nooit meer verwacht hadden. Zalig Pinksteren,
leve de vreugde van God als onderstroom in je
hestaan.

“Als een adem die me op
de been houdt”

Inspiratie - Column



Evenwicht tussen twee polen.

Voor mij ligt een foto van twee vrouwen. De een heeft haar hand liefderijk op die dan de ander gelegd, die olijk en strijdbaar in
de lens blikt.

Twee weduwen zijn het, beide vrouwen van predikanten geweest, hun leven lang. En nu wonen ze naast elkaar. Ik zal ze Eva
en Maria noemen.

De kinderen van Eva hadden het bedacht: Maria moest maar naast moeder komen wonen. Dan hadden ze wat steun aan
elkaar en omdat ze dezelfde achtergrond deelden, konden ze nog eens wat praten over vroeger.

Hoewel? Eva's man was evangelist-dominee geweest, die zich met onvervalste en onverwoestbare ijver ingezet had voor het
Evangelie.

Maria’s man was vrijzinnig en had een sterk politieke inslag. De vrouwen hadden met overtuiging de idealen van haar
mannen gedeeld. Maar goed, het heet beide Hervormd, dus misschien zou het wel lukken.

Eva keek uit naar de nieuwe buurvrouw. Maria vond het allemaal wel best, want de laatste jaren waren zwaar geweest.
Geloof, liefde en hoop; het mocht wat. Het kon haar niet meer zo raken.

Tot ze in de tuin stond, de dozen van de verhuizing nog onuitgepakt.

‘Is ze dat'? hoorde ze roepen. Ze werd verwacht! En kort daarna sloten twee hartelijke armen zich om haar heen. Onverwacht
en ongedacht werden haar koude botten warm en haar bloed begon te stromen. Eva, moeder van alle levenden had haar
weer tot leven gewekt.

Maria kwam tot leven en hoe! Waar Eva in grote hartelijkheid en warmte het Evangelie letterlijk in praktijk bracht, begon
Maria strijdbaar haar Magnificat weer te zingen. Koningen moeten van de troon gestoten en eenvoudigen verhoogd. Jawel,
maar die koningen moeten toch ook weer verder, bracht Eva dan te berde.

Waar Eva altijd zoekt naar wat bindt, wil Maria nog wel eens duidelijk uitspreken waar de grens ligt. Waar Evain de kerk nog
wel eens wil zwijmelen bij Johan de Heer, wil Maria dan koppig niet meezingen.

Eva is een vrouw van de praktijk met warme kopjes koffie en pannetjes soep. Maria studeert op het Jodendom en mediteertin
de schemering. Waar Eva van geven rijk wil worden roept Maria waarschuwend dat je daar ook berooid van kunt
achterblijven.

Maar hoeveel zij ook verschillen, ze kunnen niet meer buiten elkaar. Het is een uniek tweetal, dat elkaar verrijkt. Zij hebben
een balans gevonden van geven en nemen, van leven en laten leven. Wat mooi is: deze vrouwen vertegenwoordigen samen
precies de twee stromingen in onze gemeente.

Samen op Weg zijn wij, maar er is nog veel dat ons zou kunnen scheiden.

Door deze twee vrouwen kunnen wij leren dat polen elkaar nodig hebben. Balans en evenwicht bestaan enkel bij de gratie
van twee uitersten die loyaal zijn aan elkaar.

Waar die balans gezocht wordt is de band onverbrekelijk. Zo worden Eva en Maria zusters, door bijna sterker banden dan die
van het bloed bijeen gehouden.

Tekst ingestuurd door Jan Derlagen, auteur onbekend?
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Puzzel en cartoon

Horizontaal

1 Verjaardag van de kerk 10 Aziaat 11 Dof 13 Deelstaat van
India 14 Koeienvoedsel 15 Guitig 17 Prins (1926-2002)
19 Nieuwemaan (afk.) 20 Hoeveelheid verf 22 Deel van een
trouwjurk 24 Duizend kilogram 25 Zwijgzaam 26 Godgeleerd-
heid 28 Betrekkingen met de buitenwereld (Eng. afk.)
29 Jongen 30 Turkse sterkedrank 32 Boom uit de berkenfami-
lie 35 Springstof (afk.} 36 Wat 38 Zachte omkleding van een
vrucht 41 Muzieknoot 42 Conformist 44 Naambezoedeling 19 20 |21 22 23
45 Ongebonden 46 Voornaamwoordelijk bijwoord 47 Insect
48 Postscriptum (afk.) 49 Periodieke opbrengst 51 Richtsnoer
53 Diereneten 55 Ribonucleic acid (afk.) 57 Verenigde Arabi-
sche Emiraten (afk.) 58 Schulderkenning (Lat.) (3,5) 61 Bis-
schoppelijk.

Verticaal

1 Religieuze liedvorm 2 Nomen nescio {(afk.) 3 Wig 4 Figuur uit
'Star Trek' 5 Schoolvak 6 Oude lengtemaat 7 Gewoon 8 Ge-
meente in Noord-Brabant 9 Amerikaanse geheime dienst
11 Verering van één god 12 Waterbeweging 16 Levende kopie
18 Witte mousserende wijn uit Italié 21 Ingevoegd stuk
23 Protestantse stroming waarvan het gedachtegoed te
vinden is onder de bevindelijk gereformeerden 24 Woorden
van een liedje 25 Politieke partij {afk.) 27 Onder andere (afk.)
28 Grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland (afk.)
31 Bovenste halswervel die het hoofd draagt 33 Gesteente
(schiefer) 34 Ontspannen, relaxed (jongerentaal) 37 Japanse
krijger 38 Sergeant (afk.) 39 Centiliter (afk.) 40 Byzantijnse
voorstelling van Christus 43 Ontkenning 44 Lijn 47 Tweede
grootste gemeente van Limburg qua inwonertal 48 Pronk,
|uister 50 Kneep 52 Onder voorbehoud (afk.) 54 Persoon van
rang en stand 56 Toepassing 59 Symbool voor cesium
60 Groep voor alcoholisten (afk.).
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Kerkdiensten en Van de redactie

W

Predikant: Organist/pianist: Bijzonderheden: Collectebestemming:

3 mei Ds. Sjaak Visser Wim Lebbing Edukans
10 mei Ds. Rainer Wahl Ton Senf Werelddiaconaat
14 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur korte dienst o.l.v. Jaap de Dood

7.00 uur Dauwtrappen Wilde Ganzen

17 mei Ds. Sjaak Visser Hans Rijken Solidaridad
24 mei Ds. Sjaak Visser Hans Rijken 1e Pinksterdag Pinksterzending
31 mei Geen dienst in Qostzaan, gezamenlijke dienst in Zaandam

7 juni Ds. Sjaak Visser Wim Lebbing SOS-Kinderdorpen

'u“ Edukans O\ i s o

' Alle actuele data en kerkelijke activiteiten zijn te vinden op onze website:
® www.grotekerkoostzaan.nl

En dan ligt het meinummer weer op de mat, wat gaan de maanden toch snel!
De maand mei begint met de voorjaarsvakantie, een of twee weken.

Even rust na een drukke periode op school en werk. De natuur maakt zich ook al op voor de zomer.

Heel mooi om te zien hoe vogels druk zijn met nesten bouwen en de planten en bomen lopen prachtig uit.

Het kersenboomje dat we kregen van de gemeente groeit goed! Ook andere planten in de tuin doen hun best om te
groeien en ook het onkruid komt lekker op. Werk aan de winkel!

De bijdrage van Jaap de Dood over de toekomst van de kerk is niet fijn om te lezen. En ja, in veel kerken is afname van
leden en bezoekers van de diensten. Een tijdsbeeld? Het lijkt er op. Maar het is een onzekere tijd.
Gelukkig is daar de Zalige Zalm die ons helpt met teksten en mooie artikelen.

De maand mei is dit jaar een maand van herdenken, vieren en stilstaan bij wat ooit was. Op 4 mei fluiten de vogels
tijdens de stilte, zij hebben geen weet van de oorlogen en de mensenlevens die het kost.
Wij leven in dit gedeelte van de wereld waar we vrijheid hebben, Goddank!

Het was echt genieten op de Oekrainse middag op 19 april, prachtige muziek, lieve mensen en heerlijke hapjes, Er was
hard gewerkt om de middag tot een groot succes te maken. Barbara van Wijk schrijft hierover een mooi verslag op
pagina 5.

Lieve mensen, namens Wietske, Martin en Reinder wens ik iedereen een zonnige meimaand! We hopen en bidden dat
het geweld in de wereld afneemt!
Frieda Flens-Meijer

t.bv'.ranwijk

de hotel en horeca drukwerk specialist
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De muizen verheugen zich op Pinksteren. Er komt
‘s middags een concert in de kerk, een Pinkstercantate.
‘Wat is dat??’ vraagt Robbie muis aan moeder Ria.
‘Dan spelen er violen en trommels en fluiten,’ zegt Ria,

‘en dan zingt het koor een heleboel liedjes. Soms zacht,

soms hard, soms hoog, soms laag, een solist in z'n
eentje, of het hele koor. En meestal zingen ze door
elkaar!’ ‘Net als bij Lang-zal-ze-leven?’ vraagt Robbie.
‘Ja hoor, en dan nog véél mooier”. ‘Is er dan iemand
jarig?’ vraagt Robbie. ‘Nee ..." lacht mama, ...
Pinksteren is de verjaardag van de kerk!’ Robbie weet

genoeg. De kerk is jarig! Ddarom zijn de mensen zo blij.

Er zal téart zijn. Zeker weten!
7

Feest

alhoewel.

Hij rent weg om het te vertellen aan zijn broers en
zussen. De kerk is bijna jarig! De muisjes juichen en
dansen rond. Dan heeft Robbie een idee: ‘Laten wij
ook een Pinkstercantate zingen voor de kerk! Van
Lang-zal-ze-leven! Heel zachtjes, en dan weer hard, en
dan zingt Maartje een hele mooie solo, en dan zingen
we weer met ons allen, hélemaal door elkaar!’ “Vét!’
roept Michael, ‘en dan roep ik Piep-piep-piep ...?’
‘HOERAAAL vallen de anderen in. Kik is de dirigent. Ze
oefenen en oefenen. Het door elkaar zingen lukt heel
goed. En op de dag zelf, als het grote concert is
afgelopen, dribbelen de muizen het podium op. Maar
niemand luistert. Qok niet naar de solo van Maartje

Maar er is weél taart
F LN

Het lijden van Jezus is voorbij.
Hij is verrezen, we zijn zielsblij,

maar ook verward ...

wat kunnen wij!

Met Pinksteren komt Geestkracht vrij,
de Heer blaast over jou en mij!
Hij laadt ons op als een batterij,
en Spoort ons aan: nu mogen wij!

Je mag geloven, frank en vrij,

Uit de Bijbel

Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, %
om ols broeders en zusters 'l

eendrachtiy samen te wonen. ¢
Als dauw is het van een verre hoge berg. .
die ons hier komt verfrissen.

Naar Psalm 133

en voelen: God is heel dichtbij,
de Geest van Jezus werke in mij.
Ik wil geduldig zijn, gascvrij,
doe niet mee aan de scheldpartij
en hou me vér van roddelarij,
ik wil een vriend zijn zoals Hij!




